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Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel II: De Volksstaat 

  

Deel 2 
  
 

De vrede 
Nationaal Socialisme is vrede! 

  
Geen enkele andere term is door democraten en bolsjewisten zo veel gebruikt als 
"vrede" en "vredespolitiek". Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de 
"kruisvaarders voor democratie en menselijkheid", de geallieerden van de Tweede 
Wereldoorlog en hun Duitse dienaren, er zelfs niet rudimentair in geslaagd zijn om 
een vredesorde tot stand te brengen en de oorlog tegen Duitsland te beëindigen. Ze 
praten er des te meer over en proberen de volkeren van Europa te bewijzen dat er 
al meer dan dertig jaar vrede heerst. 
    
Dit is verkeerd, zowel moreel als juridisch. Zolang Europa en Duitsland - het hart 
van het continent - verdeeld zijn en overgeleverd zijn aan buitenlandse meesters, 
kan er geen sprake zijn van vrede. 
    
Niet alleen het Duitse volk, maar alle volkeren van Europa zijn min of meer 
afhankelijk van de twee grootmachten en kunnen hun toekomst niet in vrije 
zelfbeschikking vormgeven. De afschuwelijke, bloedende grens in het midden van 
Duitsland en de beroving van grensgebieden, die samen ongeveer een kwart van 
het grondgebied van het Reich uitmaken, zijn natuurlijk nog pijnlijker voor 
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Duitsland dan de situatie van andere volkeren. Ons medeleven gaat echter vooral 
uit naar hen die met de nationale dood worden bedreigd - zoals de Baltische 
volkeren en de Oekraïense natie. Hier over vrede spreken is spottend cynisme, een 
klap in het gezicht van de onderdrukte volkeren in Oost en West. 
    
Zolang recht en vrijheid niet zijn gewaarborgd voor alle naties van Europa, leven 
we in een naoorlogse orde die niet teruggaat op een vredesverdrag, maar op de 
wapenstilstandsovereenkomsten van 1945. Het is het doel van de Duitse 
vrijheidsbeweging om een echte vredesorde in Europa te vestigen en zo de 
ongelukkige naoorlogse orde te vervangen door een occidentaal-etnische Nieuwe 
Orde in heel Europa! 
    
Nationaal Socialisme is vrede! 
    
De morele kant komt ook overeen met de juridische situatie:  
    
Gezien de hopeloze militaire ontwikkeling legde de Duitse Wehrmacht op 8 mei 
1945 de wapens neer. Deze capitulatie gold alleen voor het einde van de 
vijandelijkheden en had geen invloed op het bestaan van het Groot-Duitse Rijk of 
zijn interne orde.  
 De door de Führer aangestelde Rijkspresident, grootadmiraal Dönitz, en zijn 
regering werden de facto door de Geallieerden als heersers erkend: De 
Geallieerden drongen niet aan op individuele capitulaties door de frontlinie-
eenheden, maar onderhandelden over de details van de algemene capitulatie met 
het opperbevel van de Wehr-macht, dat ondergeschikt was aan de regering van het 
Reich. 
    
Het resultaat van de onvoorwaardelijke overgave van de Wehrmacht was de 
volledige bezetting van het Reichsgebied door de vier geallieerde zegevierende 
mogendheden. Zelfs deze stap veranderde niets aan de juridische situatie van het 
Reich en zijn regering, die tot op dat moment nog steeds uitgebreide controle had 
en waarvan de beslissingen ook werden uitgevoerd door militaire en 
administratieve instanties. De bezettingsregel en de onwettige arrestatie die een 
paar weken later plaatsvond, verhinderden alleen maar dat de regering van het 
Reich onder grootadmiraal Dönitz daadwerkelijk regeringsactiviteiten kon 
uitoefenen. 
    
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de machtsovername door de 
bezettingsmachten, de opdeling van het Reich, de afscheiding van de Ostmark en 
andere grensprovincies en de daaropvolgende vestiging van een democratische en 
een bolsjewistische schaduwregering in de respectieve bezettingszones, veel te 
maken heeft met macht en geweld, maar weinig met internationaal recht en 
helemaal niets te maken heeft met de vrijheid van een volk om zijn eigen interne 
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orde vorm te geven. 
    
Het ongekende banditisme van de arrestatie van een wettige regering en de 
willekeurige machtsovername door de bezettingstroepen in een land dat zich 
slechts militair had overgegeven, is geen daad die rechten creëert, maar een 
duidelijke schending van het internationaal recht. Hieruit volgt het volgende:  
    
"ALLE NAOORLOGSE DUITSE REGERINGEN IN BRD, DDR EN BR/
AUSTRIA ZIJN EN WAREN ILLEGAAL! "  
    
De enige legitieme vertegenwoordiger van het Groot-Duitse Rijk is Rijkspresident 
Dönitz, die nooit is afgetreden en de naoorlogse orde van de overwinnaars nooit 
heeft erkend. 
    
Het Groot-Duitse Rijk rustte in wezen op drie pijlers: 
  
DIE WEHRMACHT had zich in 1945 onvoorwaardelijk overgegeven. Een 
poging - bijvoorbeeld als ondergrondse weerwolforganisatie - om deze 
wapenstilstand te doorbreken zou geen schijn van kans hebben. 
  
De REICH REGERING, als het centrum van het staatsorganisme, is na de dood 
van de Führer overgegaan op grootadmiraal Dönitz. Deze laatste is daarom nog 
steeds - tot zijn aftreden of dood - het wettelijke staatshoofd van het Groot-Duitse 
Rijk, maar neemt omwille van zijn leeftijd niet langer deel aan de politieke strijd 
voor Duitsland. Hij maakte echter geen bezwaar toen de voorzitter van de Duitse 
Rijksdag en leider van de "Freiheitsbewegung Deutsches Reich", kameraad 
Manfred Röder, de staatsrechtelijke vertegenwoordiging van het Reich overnam. 
Alleen de toekomst kan uitwijzen of deze stap verstandig was. 
De NSDAP werd door de wet op de eenheid van partij en staat uitgeroepen tot de 
enige politieke wil van de natie. De beweging is dus tot op de dag van vandaag de 
onbeperkte en rechtmatige woordvoerder van het volk en het Reich. 

  
Natuurlijk hebben deze juridische overwegingen slechts een beperkte waarde voor 
de politieke strijd voor Groot-Duitsland. Het is echter nuttig om onszelf eraan te 
blijven herinneren hoe fragiel de fundamenten van de naoorlogse Duitse 
bezettingsregimes in Oost en West zijn onder het internationaal recht en waarom 
we vechten tegen de bezettingsstaten. 
  
Wij nationaal-socialisten eisen het einde van de naoorlogse periode! 
    
Het einde van de naoorlogse periode, dat betekent concreet: 
  

Opheffing van het naziverbod, 
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Herstel van de slagvaardigheid van het Groot-Duitse Rijk, 
  

die de territoriale integriteit en nationale soevereiniteit van de Duitse natie buiten 
werking stelt en de onmiddellijke start van vredesonderhandelingen met als doel 
een pan-Europees vredesverdrag dat een veilig en vrij samenleven van de volkeren 
mogelijk maakt en dat de weg naar de noodzakelijke, völkisch-raciale Nieuwe 
Orde niet verspert. 
  
Nationaal Socialisme is vrede! 
    
In feite is de Duitse vrijheidsbeweging de enige politieke groepering in ons land 
die de slogan "vredespolitiek" serieus neemt. Vredespolitiek is de poging om de 
naoorlogse orde te overwinnen!  
    
Het sluiten van een vredesverdrag heeft als doel een echte verzoening van de 
westerse naties te bewerkstelligen op basis van recht en vrijheid. Alleen een 
dergelijke vredespolitiek zal een einde maken aan de Tweede Wereldoorlog tegen 
Duitsland en ons de zekerheid geven dat er nooit meer een broederoorlog in 
Europa zal zijn. 
    
Nationaal Socialisme is vrede! 
    
Daarom geloven wij de herauten van de uitdrukkingen "democratie" en 
"menselijkheid", de grote "ridders van het internationale recht", op hun woord. Wij 
doen een beroep op de voormalige vijandelijke mogendheden en hun 
collaborateurs: "Erken de Duitse vrijheidsbeweging als de vertegenwoordiger van 
de Duitse natie en laat ons een vrede van recht en vrijheid sluiten! Het is niet aan 
ons nationaalsocialisten dat Duitsland nog steeds verdeeld is en dat Europa alleen 
een vrede heeft gekend die gebaseerd is op geweld en geen echte vrede!"  
    
De nationale vrijheidsstrijders en de volkeren van Europa zijn al lang verenigd. Zij 
zeggen: "Nooit meer oorlog tussen de blanke volkeren! Wij willen vrede!" 
    
Als democraten en bolsjewieken weigeren om naoorlogse geweldsmethoden af te 
zweren en het internationaal recht te respecteren, dan zullen de vrijheidsstrijders - 
nationaal-socialisten, nationaal-socialisten en fascisten van Europa - hen 
wegvagen en een vrede van naties sluiten! 
    
Nationaal Socialisme is vrede! 
 
 

Wereldmacht en wereldpolitiek 
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De groeiende krachten van het nationalisme wereldwijd verbreken de bipolaire 
wereldorde, de verdeling van de aarde tussen de supermachten VS en USSR. Er 
ontstaan nieuwe machtsblokken, grote naties worden wakker - China, Arabië en 
Brazilië zijn slechts enkele voorbeelden. Voor ons heeft deze ontwikkeling drie 
voordelen: 
  
Het einde van de deling van de wereld leidt tot het loslaten van oude 
machtsblokken en een alliantie met nieuw opkomende wereldmachten vergroot de 
kans op een neutraal beleid van de "Derde Weg" om de deling van Duitsland en 
Europa te overwinnen. 
  
De nieuwe mogendheden behoren niet langer tot de zegevierende orde van de 
Tweede Wereldoorlog. Ze benaderen Duitsland onbevooroordeeld en deels zelfs 
vriendschappelijk. Hun groeiende belang treft de macht van de zegevierende 
mogendheden, de VS en de USSR, en versoepelt de wurggreep waarin ze ons volk 
decennialang hebben gehouden. De zegevierende mogendheden Groot-Brittannië 
en Frankrijk zijn al teruggezonken in de duisternis van de geschiedenis en zullen 
de wedergeboorte van Duitsland niet verhinderen. 
  
De nieuwe machten, die zichzelf meestal als ongebonden definiëren, zijn 
mogelijke partners in een nationalistisch wereldfront dat zichzelf moet zien als 
antidemocratisch, anticommunistisch en antizionistisch. Een nationaalsocialistisch 
Duitsland zal zinvol in dit wereldfront kunnen passen. Hier zien we de basis van 
de Duitse wereldpolitiek. 
  
Het noemen van namen van mogelijke bondgenoten in deze context impliceert 
natuurlijk geen anticipatie op de oriëntatie van de toekomstige Duitse buitenlandse 
politiek, noch de bewering dat deze staten in hun huidige staats- en regeringsvorm 
al klaar zouden zijn voor een dergelijke politiek. Iets anders is doorslaggevend:  
    
De nationaalsocialistische volksstaat moet uitgroeien tot een leidende macht van 
de niet-gebondenen en deelnemen aan een nationalistisch wereldfront dat de 
naoorlogse orde zal wegvagen en dat kan worden beschouwd als de voorloper van 
een gemeenschap van naties gebaseerd op nationale en raciale grondslagen. 
    
Duitsland zal dus opnieuw helpen de wereldpolitiek vorm te geven.  
    
Duitsland is een wereldmacht die zijn aanzienlijke macht niet durft te gebruiken 
om nationale belangen te bevorderen. Wij zullen dat veranderen. We kunnen niet 
wachten tot andere mogendheden handelen op een manier die past bij onze doelen. 
We zullen zelf handelen! 
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Habitat 
  
Op de lange termijn kan wereldmachtpolitiek alleen worden bedreven door staten 
die voldoende leefruimte tot hun beschikking hebben. Lebensraum betekent echter 
niet simpelweg overheersing over een groot gebied, zoals Mussolini bedoelde, die 
in zijn imperiale ambitie "woestijnen verzamelde" voor Italië in Noord-Afrika en 
Abessinië. Lebensraum betekent eerder: 
  
 Veilige voedselbasis: Een wereldmacht moet zichzelf kunnen voeden als dat 
nodig is. Ze mag zichzelf niet blootstellen aan het gevaar om door een blokkade in 
de vitale zenuw geraakt te worden. Hoe verwoestend dit kan zijn blijkt uit de 
blokkade van het Duitse Rijk door de Entente-mogendheden in de Eerste 
Wereldoorlog, die aanzienlijk bijdroeg aan de desintegratie van het thuisfront. 
  

 Gegarandeerde grondstoffenbasis: wat voor voedsel geldt, moet in bijna nog 
sterkere mate in aanmerking worden genomen bij de grondstoffenvoorziening. 
Ook hier moet zelfvoorziening of veilige toegang tot de belangrijkste grondstoffen 
minstens voor de nabije toekomst mogelijk zijn. 
 
Veilige bevolkingsbasis: Een wereldmacht moet ook vandaag nog een voldoende 
grote bevolking hebben. 
 

De enorme strategische tangbeweging op het oostelijke en Afrikaanse front van de 
Tweede Wereldoorlog, waarbij het leger van de Kaukasus en het Afrika Korps 
elkaar op Turkse bodem zouden hebben ontmoet, zou beslissend zijn geweest voor 
de oorlog. Maar de strijdkrachten van een land van 80 miljoen mensen waren 
hiervoor niet voldoende, zelfs niet met de grootst mogelijke spanning. Dus bleef 
het Oostfront in de Kaukasus en het Afrika Korps voor Egypte. 
    
Dus als Duitsland wil opklimmen tot de wereldmacht, moet het een gebied van 
dominantie verwerven dat de zelfvoorziening van ten minste 100 miljoen Duitsers 
in de voedsel- en grondstoffensector mogelijk maakt. 
    
Adolf Hitler had dit al vroeg ingezien en hier ligt de doorslaggevende reden voor 
de onvermijdelijkheid van de uitbreiding van het Groot-Duitse Rijk naar het 
oosten. Er was niet alleen een fatale "of-of" tussen het nationaalsocialistische 
wereldbeeld en de bolsjewistische ideologie, maar ook de wereldhistorische keuze 
tussen de Duitse en de Sovjet wereldmacht. Het is een gevolg van de misdadige 
blindheid van het Westen, dat in zijn domme, anti-fascistische waan, in plaats van 
met de rug naar ons toe te staan, zelfs bondgenootschap sloot met het bolsjewisme, 
dat de Sovjet-Unie uitgroeide tot een wereldmacht en de vrijheid van de hele 
wereld bedreigt. 
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Wij nationaalsocialisten van de nieuwe generatie moeten radicale 
consequenties trekken uit de uitkomst van deze strijd om de wereldmacht:  
    
Het gedrag van het Britse Rijk en de Verenigde Staten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog laat ons zien dat de hoop op een anticommunistisch verenigd 
front met de systemen van het Westen een ijdele illusie is. De hele 
nationaalsocialistische politiek van expansie naar het oosten, die van de Sovjet
-Unie het "Duitse India" wilde maken en rekende op de neutraliteit van het 
Rijk, was gebaseerd op precies deze illusie. De verkeerde inschatting van het 
Britse en Amerikaanse beleid tegen Duitsland leidde tot de twee- en 
meervoudige oorlog, die samen met de zionistische en reactionair-
vrijmetselaarsmachinaties verantwoordelijk was voor onze nederlaag.  
    
Het antwoord hierop kan vandaag de dag alleen maar bestaan uit een 
vastberaden front tegen de systemen van het Westen en verzoening en nauwe 
samenwerking tussen Germaanse en Slavische volkeren! 
    
Het nationaalsocialisme verwerpt het idee van een oostelijke expansie! 
    
Onze territoriale eisen in het Oosten zijn beperkt tot de grenzen van 1.9.1939. 
Het afzien van uitbreiding naar het Oosten betekent natuurlijk niet dat we nu 
de nodige leefruimte in het Westen of elders willen veroveren.  
 
 De tijd van gewelddadige veroveringen en blanke burgeroorlogen is net zo 
voorbij als de tijd van de grote koloniale rijken. In het beste geval blijft de 
vraag of de zwarte Afrikaanse staten niet voldoende hebben laten zien dat ze 
niet in staat zijn om zichzelf te besturen en onafhankelijk te worden. Maar 
zelfs in Afrika kan Duitsland niet langer een leefgebied veroveren zonder de 
steun van het Westen of het Oosten. En zelfs dan zou dit een dure marine 
vereisen, wat niet in het belang is van de Duitse politiek. 
   
 Het opgeven van een positie van wereldmacht zou een verraad zijn aan de 
taak van Duitsland in de wereld en het begin van het einde van het Arische ras 
in Europa. Alleen de Germanen, het kernvolk van het blanke ras, hadden de 
macht om het blanke ras te redden, de rassenstrijd te winnen en een nieuwe 
wereldorde vorm te geven. Aan de andere kant hebben wij nationaalsocialisten 
geen belang bij een hernieuwde broederstrijd tussen de blanke volkeren, die 
ook ons ras zijn laatste machtsposities zou kosten en Duitsland volledig zou 
wegvagen. Nu echter zijn onze wettelijke grenzen, het Groot-Duitse Rijk op 
1.9.1939, eenvoudigweg niet voldoende als leefruimte om de autarkie van toen 
tenminste 100 miljoen Duitsers veilig te stellen. 
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We erkennen hier dus een nieuwe, zelfstandige taak van het 
nationaalsocialisme van de jonge generatie, die weliswaar blijft strijden voor 
voldoende leefruimte voor de Duitsers volgens de wetten van de levensstrijd, 
maar daarbij duidelijk nieuwe wegen moet bewandelen. 
    
De leefruimte die we nodig hebben omvat het hele Middellandse Zeegebied, 
dus heel Europa, Turkije, Iran en heel Arabië - met andere woorden, een 
uitgebreid Imperium Romanum! 
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